Hou onze gemeente Vlaams
Spreek steeds Nederlands tegen anderstaligen

In onze gemeente Opwijk horen wij meer en meer Frans spreken. Opwijk ligt nochtans niet
op de taalgrens en ligt ook ver genoeg van Brussel verwijderd. Maar ook de zes
faciliteitengemeenten rond Brussel waren vroeger ook volledig VVlaamse gemeenten. Daarom
moeten wij uiterst waakzaam zijn en blijven. Wij rekenen daarvoor ook op jou.

Regel 1:

Spreek en antwoord steeds in het Nederlands tegen anderstaligen in Opwijk.

De taal die je gebruikt bij de eerste ontmoeting blijft meestal de vaste standaardtaal. Eens je
met iemand dus een andere taal gesproken hebt zal je die taal blijven gebruiken telkens je
mekaar ontmoet. De omschakeling naar een andere taal ligt dan zeer moeilijk. Die taal wordt
jullie voertaal.

Het is dus uitermate belangrijk dat je tijdens de eerste kennismaking in Opwijk
Nederlands spreekt, en dit ook blijft spreken, zelfs al word je in een andere taal
aangesproken, of blijft de anderstalige zich in zijn taal uitdrukken. Zo bied je anderstaligen de
kans Nederlands te leren. Je maakt hen bovendien duidelijk dat het Nederlands hier de
voertaal is. Mensen kansen bieden onze taal te leren is de grootste vorm van gastvrijheid en
leidt het best tot integratie. Het begint dikwijls bij een “bonjour”, waarop jij met “goeie dag”
antwoord of met een vraag in het Frans waarop je antwoord: “Kan ik je helpen?”

De gemeentediensten zijn daartoe wettelijk verplicht, maar ook alle Opwijkse basisscholen
hebben afgesproken deze regel strikt te hanteren en maken dit ook via hun website kenbaar.
Dit werpt duidelijk zijn vruchten af.

Naast de scholen spelen ook de handelszaken als 3° peiler hierin een zeer belangrijke rol.
Enkele daarvan hebben al een sticker aan hun deur met de boodschap aan
anderstaligen:“Oefen hier je Nederlands” om dit te onderschrijven. Anderen moeten hiervan
nog worden overtuigd. Nog anderen staan hier weigerachtig tegenover. De “Vlaamse zaak”
aan de ene kant, de financiéle aan de andere kant. Het is echter een mes dat langs twee kanten
snijdt, want heel wat inwoners zijn er niet mee gediend als hun middenstander te snel of te
graag de taal van Moli¢re hanteert. Wat aanvankelijk “mooi meegenomen” lijkt, zou op korte
of langere termijn wel eens het omgekeerde effect kunnen hebben, want hoe moeten
Opwijkenaren die alleen Nederlands kennen zich daarbij voelen.

Goed begonnen is half gewonnen.

Pas dit principe strikt en bewust toe, het is de enige manier om Opwijk Vlaams te houden.
Doe je dit niet, help je mee aan de verfransing van onze gemeente, net zoals gebeurde met
de Brusselse rand. Het begint beetje bij beetje en voor je er erg in hebt...treedt verfransing in.

Regel 2:

Spreek eenvoudig Nederlands, spreek duidelijk en niet te snel. Ondersteun je uitleg met
gebaren of aanwijzingen. Op die manier geef je anderstaligen echt de kans Nederlands te
leren. Ontneem hen die kans op integratie niet. Laat je niet verleiden om naar hun taal over te
schakelen, ook al ken je ze perfect. Herhaal het desnoods 2 of 3 keer.

In de winkels is het nuttig wat anderstaligen aanwijzen in het Nederlands te benoemen of wat
zij in een andere taal zeggen te herhalen in het Nederlands.



Regel 3:

Heb geduld, want alle begin is moeilijk. Leg het met handen en voeten uit. Blijf volhouden.
Het loont echter de moeite, want al snel zullen anderstaligen hun eerste Nederlandse woorden
kunnen zeggen of herhalen wat je hebt gezegd.

Door “goeie dag, dank u, alstublieft, tot ziens, da-ag” te kunnen zeggen, laten zij ons voelen
dat zij ons en ons taalgebied respecteren. Doen ze dat niet, is het aan ons om dat respect
verder af te dwingen en consequent te blijven. Een taal begrijpen is makkelijker dan een taal
spreken. Je ziet of hoort niet direct het resultaat van je consequent gebruik van de
Nederlandse taal, maar alleen al door veel Nederlands te horen, krijgen anderstaligen de
beste basis om later ook Nederlands te spreken.

Regel 4:

Geef anderstaligen op tijd een complimentje voor hun kennis van het Nederlands en de
moeite die ze doen om onze taal te spreken. We weten dat Nederlands geen makkelijke taal is
om te leren. Elke aanmoediging is dus welkom: een duim in de lucht of een aanmoedigend
woordje kunnen wonderen doen. Mensen voelen zich hierdoor gesteund en komen graag bij je
terug.

Valkuilen:

Een aantal Opwijkenaars vinden ontmoeting met anderstaligen een goede gelegenheid om hun
Frans wat te oefenen en willen uitpakken met hun talenkennis. Anderen willen gewoon de
mensen helpen in hun taal, behulpzaam als wij zijn. Nog anderen zeggen dan weer dat wij in
een multiculturele maatschappij leven en dat we maar met meer talen en gewoonten moeten
leren omgaan.

Hierdoor ontnemen deze mensen anderstaligen de kans Nederlands te leren. De meeste
anderstaligen willen immers ook Nederlands leren. Dit kan best door dagelijks Nederlands te
horen en te spreken. Geef hen dus die kans. Anderstaligen die geen Nederlands willen leren
krijgen ook een verkeerd signaal. Opwijk ligt in het Nederlandse taalgebied en wij
verwachten dat iedereen dit respecteert.

Bovendien sluit je in je gesprek misschien een aantal mensen die enkel Nederlands kennen
uit. Uit ervaring weet iedereen dat dit op zijn minst niet leuk aanvoelt.

Wij vinden het fijn dat ook jij je steentje wil bijdragen tot een Opwijk waar Nederlands
de voertaal is en blijft. Wij danken je daarvoor heel hartelijk.
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